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Gemeente van de Paasnacht, 
Pasen is gaan in het voetspoor van de hoop, hier niet, maar voor je uit, in het voetspoor van 
de Levende.. Hij is hier niet! Als je hem wil zoeken in een graf dan ben je te laat, hier niet … 
Ga in zijn spoor. En wees niet bang.  
In de Paasnacht worden we ondergedompeld, het kan niet op, woorden, beelden, muziek, 
rituelen …alles in een poging om het wonderbaarlijke te vieren, om – met een woord van de 
Amerikaanse theoloog John Caputo – om de glimlacht te vieren. Die glimlach geeft ons 
reden tot hoop, zij het een redeloze reden en een hopeloze hoop, want een glimlach kan 
veranderen in een frons en lachen in huilen. Dat betekent dat hoop, een onbeschaamde 
hoop, weet hoe je moet lachen door de tranen heen. 
Vorige maand was het de jaarlijkse maand van de filosofie en in dat kader verscheen een 
prachtig essay van de schrijver Tommy Wieringa. Optimisme zonder hoop, luidt de titel.  
Hoop doet een mens uithouden – al vond Nietzsche de hoop het ergste van alle kwaden 
omdat hoop het lijden van een mens verlengt. Maar wat betekent hoop, vraagt Wieringa 
zich af, in het licht van de klimaat crisis? Wat kan ik mijn dochters zeggen? Misschien dit, zo 
schrijft hij, wat te hopen vervangen door wat te doen. Wat overblijft is doen. Plant een 
boom! Ik weet niet of Wieringa daaraan heeft gedacht, maar ik moest aan Luther denken. 
Luther schijnt gezegd te hebben: Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik 
vandaag een appelboompje planten… De kans op veranderingen is klein, maar toch gewoon 
doen, uit optimisme zonder hoop, het maakt je weerbaar en immuun voor de 
onvermijdelijke teleurstelling. En als het allemaal tevergeefs zal blijken, dan toch staat 
datgene wat je gedaan hebt, het is niet tevergeefs, want het heeft bestaan hoe kort ook.  
Ik was onder de indruk van Wieringa, hij graaft diep, hij schetst de mens in alle 
kwetsbaarheid. Optimisme zonder hoop. 
Pasen is gaan in het voetspoor van de hoop, ondanks de gesloten deuren, ondanks de 
verbijstering, ondanks de hopeloosheid. Hoe zou Bonhoeffer hebben geantwoord op 
Tommy Wieringa? Hij zou een makker hebben ontmoet, zo vermoed ik, en hij zou misschien 
kort nawoord hebben geschreven op zijn mooie essay. Gods liefde voor de mens is sterker 
dan de dood. De liefde van God betekent voor de dood, de dood en voor de mens het leven. 
De mensheid leeft nog in het oude bestel, zij leeft nog in een wereld waar dood is maar 
heeft de dood al achter zich, zij leeft nog in een wereld waar zonde is maar heeft de zonde 
al achter zich. Beste Tommy, broeder, de nacht is nog niet voorbij maar het daagt al.  
Op maandag 9 april 1945, 80 jaar geleden, voordat hij uit zijn cel werd gehaald om 
terechtgesteld te worden, zag de kamparts Bonhoeffer knielen in zijn cel, hij bad intens.  
Pasen is een oefening in betrokken zijn op God en zijn geliefde Zoon, met de vrouwen de 
weg gaan tot in het diepste diep van het graf, zonder hoop en optimisme, om juist daar te 
ontdekken Gods liefde kan niet sterven. Hij ligt niet begraven achter die steen van 
hopeloosheid, Hij is opgewekt, niet hier, voor je uit, in het spoor van de hoop.  
De Heer is waarlijk opgestaan! Door het dag in dag uit waar te laten zijn.  
Door niet te doen alsof de macht van de zonde en de dood het nog voor het zeggen hebben.  
Het is geloven in de opstandingskracht van Christus in een gebroken wereld.  
En wees niet bang, maar hopeloos hoopvol. 
In de Naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest 
Amen  
 



 


